
Matteüs 7:25
“Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd.”

Opdracht:

1. Maak samen als gezin een muur. Neem een stuk behang en 
allemaal een sponsje.

2. Stempel bakstenen op het behang, met je spons en verf.

3. Als jullie muur klaar is, hang hem dan aan de wand met tape.

4. Soms stormt het ook wel eens in onze eigen gezinnen of 
valt er van alles op ‘ons dak’… 

Hoe kun je samen overeind blijven als het ‘slecht weer’ is? 
Waar kun je elkaar door verstevigen? 
Schrijf dit op plakblaadjes en plak die onderaan jullie muur!


